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Mijn ervaringen in de 

Nationaal Socialistische Onder-

grondse 

in Duitsland in de jaren 1970 
  

door Gerhard Lauck 
    

Vervolg van vorig nummer 

  

   Ik zit met een kameraad in zijn huis.  De deurbel gaat.  De postbode bezorgt een 

pakje.  Mijn medewerkers hadden het een paar weken eerder via de post verstuurd.  

Het bevat verschillende van onze nieuwe grote "DIN-A2" - ongeveer 17 x 22 inch 

- hakenkruis posters. 

   Later hang ik een van deze grote posters uit het raam als de trein het station van 

Maagdenburg in de communistische zone passeert.   

   Uit ervaring wist ik dat de trein kort voor het station stopte.  Tijdens deze stop 

plaatste ik snel de poster buiten het badkamerraam.  Toen haastte ik me naar de 

volgende wagon.  Stak mijn hoofd uit het raam.  En zag de poster wapperen in de 

wind toen we door het station reden, dat vol zat met mensen.  

   Dit soort affiches wordt later gebruikt voor een grootschalige propaganda actie.  

Ze worden geplaatst op viaducten van de Autobahn.  Een deel van de Autobahn in 

het Ruhrgebied wordt enkele uren afgesloten terwijl de autoriteiten ze ver-

wijderen. 
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   Ik zit bij een kameraad thuis.  De telefoon gaat.   Zijn familielid zegt dat er een 

nieuwsbericht is over een Amerikaanse nationaal-socialist in Hamburg die gede-

porteerd is.  Ik was een paar dagen eerder in Hamburg.  Is er een verband? 

   Ik besluit terug te keren naar Hamburg en het uit te zoeken.  Onderweg koop ik 

een krant en zie een artikel met mijn foto.  Het bijschrift beweert dat ik "spoorloos 

verdwenen ben." 

   In Hamburg vraag ik het aan een kameraad.  Hij zegt dat ik de krantenkoppen in 

de Hamburger Morgenpost heb gehaald.   

   Ik had een toespraak gehouden op een besloten bijeenkomst.  Nadat de bijeen-

komst officieel was afgesloten door de organisator, stemde ik ermee in om met een 

paar kameraden op de foto te gaan.  voor een hakenkruisvlag.  Deze foto ver-

scheen in de krant. 

   Ik raadpleeg een advocaat.  Hij was een van de advocaten bij het beruchte Neu-

renberg tribunaal. 

   Ik ben sowieso van plan Duitsland binnenkort te verlaten.  Maar ik wil deze kans 

benutten.  Daarom kondig ik mijn plan aan om een toespraak te houden met als 

thema waarom ik mijn uitzettingsbevel niet erken.  Deze aankondiging omvat de 

locatie en de tijd.   

   We weten natuurlijk dat ik deze toespraak niet zal kunnen houden.  Daarom 

maak ik een cassette-opname.  Deze opname zal tijdens de vergadering worden 

afgespeeld. 

   Als ik op de locatie aankom, zie ik dat ik meer "mankracht" had dan de politie.  

Ze hadden niet verwacht dat ik echt zou komen opdagen.   Mijn grootste lijfwacht 

is groter dan hun grootste collega.  Mijn jongen grijnst alsof hij wil zeggen: "Kan 

ik hem nu vermoorden, baas?"  In plaats van me te arresteren, vraagt de politie me 

hen te vergezellen.  Ik ga akkoord.   

   Op het politiebureau laat ik ze mijn vliegticket zien.  Icelandic Airlines.  Van 

Luxemburg naar Chicago.  Vertrek de volgende ochtend.  Ik leg uit dat ik alle rei-

sopties al heb gecontroleerd.  De enige manier waarop ik die vlucht kan halen is 

met de trein vanuit Hamburg vertrekken over 45 minuten.  De politie begeleidt me 

naar het treinstation van Hamburg.  Een politieagent stapt met mij in de trein.   

Maar hij stapt uit bij het laatste station in Hamburg.   Vanaf daar ben ik alleen.  

   Maanden later, terug in de VS, las ik hierover een artikel in het bulletin van de 

West-Berlijnse afdeling van de Oost-Berlijnse communistische partij (!).  Het 

beweert ten onrechte dat ik nog steeds in Duitsland ben. 

  

   De was is een complicatie, omdat ik zelden lang genoeg op één plaats blijf. Mijn 

oplossing is de vrouwen van kameraden om te kopen met Moezelwijn of Flens-
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burgse rum.  

   Een keer probeer ik te veel te vervoeren.  En brak het scharnier van mijn koffer. 

  

   Na een nacht bij een zeer aantrekkelijke vrouwelijke kameraad te hebben 

doorgebracht, kijk ik erg uit naar de tweede nacht.   

   Helaas vindt onze veiligheidsagent het te gevaarlijk voor mij om meer dan één 

nacht op dezelfde locatie door te brengen.   

   Natuurlijk ben ik erg teleurgesteld! 

  

   Een andere keer ben ik ondergebracht bij een oudere, maar nog steeds 

aantrekkelijke vrouwelijke kameraad.  Ze glimlacht en verzekert me dat ze me niet 

zal molesteren.  

   Helaas kan ik niet antwoorden dat ik het niet erg zou vinden. 

   De volgende dag bezoeken we een SS weduwe.  Ze geeft me een prachtige 

kleurenfoto van Adolf Hitler.  Het was geknipt uit een naoorlogse (!) Duitse krant.  

  

   Als ik langs de ambassade van de Sovjet-Unie in Oost-Berlijn loop, zie ik 

meteen dat die te goed bewaakt wordt.  Maar het lukt me wel om een paar blokken 

verderop stickers te plakken.   

   Op de terugreis plakte ik een hakenkruissticker op de zijkant van de rijdende 

trein.  Slechts 25 centimeter verwijderd van het hoofd van een communistische 

zoneagent!  (Ik maak een foto met de sticker op de voorgrond en zijn uniforme pet 

op de achtergrond. 

   Helaas zijn geen van de foto's die ik in de communistische zone maak goed ge-

lukt.  (Ik had een zeer goedkope camera gebruikt.) 

   Andere foto's in de westelijke zone zijn wel goed gelukt.  Eén ervan toont onze 

hakenkruis-sticker op de ingang van een consulaat van de communistische zone 

(DDR).    

   Een andere hakenkruissticker siert de ingang van een politiebureau.   

   Stickers met hakenkruisen worden vaak over communistische posters geplakt. 

   Na het plakken van een hakenkruissticker bij de ingang van het hoofdstation in 

Hamburg loop ik de straat over.  Ga op het bankje zitten bij een bushalte.  En kijk 

toe.  Al snel stopt er een man.  Kijkt naar de hakenkruis-sticker.  Neemt een bloc-

note.  En schrijft het contactadres op.  Een paar weken later komt er een onderzoek 

binnen in Lincoln.  De schrijver schrijft dat hij een van onze hakenkruis stickers 

op deze locatie heeft gezien! 

  

   Ik woon het kerstfeest bij van de provinciale afdeling van een nationalistische 

politieke partij.   
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   Een van de gasten vraagt me: "Ben jij Gerhard Lauck?"  

   Ik antwoord: "Ik hoor dat hij gedeporteerd is."   

   De kameraden naast me grijnzen. 

   Een van hen gaat naar buiten om te roken.  Als hij terugkomt, heeft hij een grap-

pig verhaal.   

   Een andere kameraad was bij de deur van de hal aangekomen.  En zei dat de pol-

itie hem had bezocht.  Ze waren op zoek naar Gerhard.   

   Deze nieuw aangekomen kameraad vroeg de ander: "Weet je waar Gerhard is?" 

   Het antwoord: "Ja, hij is binnen.  Koffie aan het drinken." 

   Overigens, de jonge zoon van deze kameraad heeft de naam "Adolf." 

  

   Het is midden in de nacht.  Ik ben diep in slaap.  Plotseling word ik gewekt door 

een luid geklop op de deur.  En de schreeuw: "Polizei!" ("Politie!") 

   Ik hoor vaag een gesprek.   

   De politie is in de kamer naast de mijne.   

   Vermoedelijk wil de politie mij.  Ze zijn gewoon naar de verkeerde kamer ge-

gaan. 

   Ik denk dat ik een paar minuten heb om me aan te kleden en uit het raam te 

klimmen.  Zonder bagage.   

   Gelukkig duurt het flauwe gesprek langer.  Ik realiseer me dat de politie naar de 

juiste kamer ging.  Ze wilden iemand anders.  Deze keer. 

    

   In een treinstation hoor ik iemand mijn naam roepen.  En vermoed dat het de 

politie is.  Dus loop ik door. Een man loopt op me af.  Hij lacht.  Een kameraad! 

  

   We volgen een andere auto.  Die te hard rijdt.  En dus het risico loopt de 

aandacht van de politie te trekken. 

   Mijn chauffeur zegt:  "Soms denk ik dat ik iedereen zou moeten laten 

neerschieten voor incompetentie.  En dan mezelf laten neerschieten omdat ik al 

onze kameraden heb neergeschoten." 

  

   Ik woon de vergadering bij van een nationalistische politieke partij.  En zie een 

hele mooie jonge vrouw.   

   De kameraad naast me stelt voor dat ik me voorstel.  Maar ik moet de volgende 

dag weg.  Dus stel ik hem voor.   Vele jaren later kom ik hem toevallig tegen.   En 

hoor dat hij met haar getrouwd is! 

  

   Het is de eerste dag van mijn eerste door de staat betaalde vakantie.  Een van de 

luxe hotelmedewerkers vraagt me of ik rook.  Ik zeg nee.  Hij grijnst en zegt: 
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"Zelfs geen hasj?"  Ik schud mijn hoofd. 

  Een ander personeelslid begeleidt me naar mijn privékamer.  Hij lijkt verrast en 

vraagt: "Waarom ben jij hier?"   

   Als ik een hint geef, roept hij uit. "Oh, de 20.000 hakenkruis stickers!  Daar heb 

ik over gelezen in de krant." 

   Al snel is het hele personeel op de hoogte van mijn beroemdheidsstatus.   

   Ik word aangesproken als "Herr Lauck." 

   Personeel van andere vleugels van het hotel bezoekt me in mijn privékamer.   

   Later wordt mijn kamer versierd met een klein hakenkruisvaandel, gestuurd door 

een kameraad in Argentinië. 

   Tijdens mijn verblijf schrijf ik een kort boekje in het Duits over de NSDAP/AO. 

   Na een paar maanden word ik overgeplaatst naar een ander luxe hotel.  Het per-

soneel hier is minder sympathiek.  Ze nemen zelfs mijn Argentijnse swastika span-

doek in beslag.  (Ik krijg het terug als ik vertrek.) 

   Dit hotel biedt een gemeenschappelijk uur.  Alle gasten worden uitgenodigd in 

een grote zaal met televisie.   

   Wanneer de post is uitgedeeld vraagt een andere gast aan het personeel waarom 

ik alle post heb gekregen.  Het personeel antwoordt dat ik niet ALLE post heb 

gekregen.  Ik kreeg alleen MIJN post.  (Ik kreeg meer post dan alle anderen 

samen).  

  Op een dag kijkt een van de kaartspelers aan een andere tafel naar me en vraagt: 

"Mord?" ("Moord?"). 

   Ik glimlach en schud mijn hoofd.    

   Na 4 ½ maand komt mijn vakantie ten einde.   

   Maar eerst is er een politiek proces.   

   Op een gegeven moment word ik alleen gelaten in een kamer op de tweede ver-

dieping van het gerechtsgebouw.  Ik kom in de verleiding om uit het open raam te 

klimmen, maar doe het niet.  

   Tijdens het proces beschrijft mijn advocaat mij als "een beschaafde Midden-

Europeaan, hoewel geboren in Amerika." 

   Als de rechter het volkslied van de Hitlerjugend neuriet, denk ik dat de straf mild 

zal zijn.   

   Een paar dagen later loop ik op de binnenplaats van het hotel.  Een bekende stem 

roept mijn naam.  Het is een kameraad!  Hij doet bouwwerkzaamheden.  Ik be-

dank hem voor de ontsnappingsmogelijkheid.  Maar leg uit dat ik binnenkort toch 

zal vertrekken. 

   Als ik terugkeer naar Nebraska krijg ik voor het eerst hooikoorts. 

   De behandeling: whisky! 
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   Als ik ondergrondse cellen bezoek wordt mij soms gevraagd of ik een bepaalde 

persoon ken.  Ik hou me van de domme.   

   Als de mensen in kwestie elkaar al kennen en vertrouwen, dan kunnen ze zelf 

beslissen of ze al dan niet willen samenwerken.   

   Hoe dan ook, ik zal de veiligheidsmaatregelen van ons celsysteem niet 

schenden.  

   Soms ben ik "gewaarschuwd" tegen de ander. 

   Soms waarschuwen BEIDE mensen mij tegen de ander! 

   Ik denk dat dit gewoon een persoonlijkheidsconflict is. 

   Soms grap ik: Als iedereen bij elkaar zou komen, zouden ze elkaar 

waarschijnlijk vermoorden! 
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Plezier onder het hakenkruis 
  

Het nationaal-socialistisch activisme kent ook zijn lichtere momenten! Hier is 

een fragment uit Gerhard Lauck's boekje "Plezier onder het hakenkruis". 
  

   Een vriend vertelde me dat hij nogal geïrriteerd was toen de FBI familie, 

vrienden, buren en werkgevers begon te ondervragen over zijn politiek. 

   Dus hij trok zijn Stormtrooper uniform aan, liep het kantoor van de agent bin-

nen, legde zijn voeten op het bureau van de man en zei: "Ik hoor dat je naar me 

vraagt, (geschrapt). Wat wil je weten?" 

  

* * * * * 

  

   Kameraden hadden lang geleden geleerd dat het niet verstandig was hun voer-

tuigen 's nachts voor het partijhoofdkwartier te parkeren. Maar niet alle 

buitenstaanders wisten dit. En de oppositie onderschatte blijkbaar onze intelligen-

tie. 

   Op een nacht galmde de al te vaak gehoorde kreet door het hoofdkwartier: 

"Vuur!" 

   Eigenlijk was de brand buiten het gebouw. Vijftig meter hoge vlammen sloegen 

op uit een busje dat voor ons hoofdkwartier geparkeerd stond. 

   Het was echter NIET ons voertuig! De roden dachten dat het van ons was en 

staken het in brand. 

   We genoten van het visuele spektakel en hadden tegelijkertijd medelijden met de 

echte eigenaar. Natuurlijk ging de humor van de situatie niet aan ons voorbij. Ie-

mand zei: "Marsh-mellows, iemand?" 

  

* * * * * 

  

   Een vriend van mij, Gunnar, maakte een wandeling langs de haven van Kiel. 

Een communist benaderde hem en probeerde hem een communistische krant te 

verkopen. 

   Hij hield er niet van gestoord te worden tijdens zijn wandeling - zeker niet door 

een rooie. Dus gooide hij gewoon de commie - kranten en al - in de haven! 

   Toeschouwers applaudisseerden... en hij vervolgde zijn wandeling. 
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